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Samen uit elkaar

Mijn naam is Petra Keller en sinds
2020 ben ik actief als scheidings-
specialist en mediator.

Te vaak hoor ik dat mensen niet
goed uit hun scheiding komen met
als gevolg financiéle onrust en
onzekerheid.

Ik geloof dat het anders kan! Vanuit
deze passie en overtuiging heb ik
Together Apart opgericht.

Mensen die gaan scheiden ervaren
vaak veel verdriet en pijn. Ook onze-
kerheid over hun financiéle situatie
speelt dan een grote rol.

Als mensen op latere leeftijd uit
elkaar gaan, spelen er andere vraag-
stukken dan wanneer je jonger bent.

Redden we het financieel als we ieder apart verder gaan.

Wat doen we met het huis?

Wat blijft er voor ons over als we met pensioen zijn?

Hoeveel hebben we ieder apart netto per maand te besteden?
Wat spreken we af over de kinderen?

Als scheidingsspecialist | mediator begeleid ik jullie scheidingsproces van

A tot Z. Door samen te werken met specialisten kan ik jullie ook financieel,
fiscaal en juridisch advies geven.

Dit zorgt ervoor dat jullie samen de juiste keuzes kunnen maken om los van
elkaar verder te gaan.

Mochten jullie je herkennen in deze situatie, neem dan vrijblijvend
contact op voor een informatiegesprek om te ontdekken wat ik voor jullie
kan betekenen.

www.togetherapart.nl
TOGETHER petra@togetherapart.nl
APART 06 21326521

Gerbert Middelkoop
FFPRB

Oude wijn in nieuwe zakken

In sommige processen, zoals bij de totstandkoming van mijn fa-
voriete drank, wijn, is het ‘rijpen’ essentieel. Je moet het proces
de tijd geven. Het heeft geen zin om bij de druiventrossen te
blijven staan wachten tot de zon zijn werk doet. En ook een-
maal in de vaten heeft het nog aanzienlijk de tijd nodig. Geduld
is dan een schone zaak.

Bij de totstandkoming van het nieuwe kabinet is het zonnetje
ver te zoeken geweest. De donkere wolken hebben vanaf het
eerste moment de overhand gehad en ons geduld wordt flink
op de proef gesteld. Tot op heden heb ik nooit de indruk gehad
dat men eruit wilde komen. Daarbij lijkt het inmiddels bizarre
proces uit te lopen op ‘oude wijn in nieuwe zakken'.

Voor de prestaties van politiek Nederland bij de vorming van
het nieuwe kabinet moeten wij ons schamen. Normaal zou ik
zeggen “moeten de politici zich schamen”. Maar de hoop op zelf-
reflectie uit deze hoek heb ik opgegeven. Een half jaar langis er
gekonkeld en alleen aan de eigen belangen gedacht. Hoe lang
wil je alleen maar je eigen zin doordrijven en niet in het belang
van een land denken? Hoe belangrijk is het op enig moment nog
om je partijleden tevreden te stellen en geen enkele toenade-
ring te zoeken met de anderen. De anderen waarvan je vanaf
het eerste moment weet dat je het daarmee moet gaan fixen.
De term klucht is hier meer dan op zijn plaats. Helaas wel een
klucht die ervoor heeft gezorgd dat Nederland al ruim een half
jaar niet (goed) wordt bestuurd. Oké, het demissionaire kabi-
net is natuurlijk gewoon aangebleven en doet haar werk. Zelfs
als er per ongeluk een bewindspersoon struikelt, wordt deze
keurig vervangen door een nieuwe. Hoe lachwekkend kan het
zijn. Nog nooit zijn er zoveel vervangers ingeroepen terwijl het
vormen van beleid op een laag pitje stond te sudderen. Met een
Prinsjesdag zonder inhoud en met alleen maar loze woorden.
Zonder te wijzen naar één persoon of één partij stel ik dat er
sprake is van een collectief falen.

Bij de gedachte van de ‘oude wijn in nieuwe zakken’ word ik ex-
tra verdrietig. Hoe kan het zijn dat we een kabinet (om gegron-
de redenen) naar huis sturen om na ruim een half jaar gewoon
een doorstart te laten maken. Was dat halfjaar gekonkel dan
alleen bedoeld om de burger om de tuin te leiden?

Als ik een parallel met de sport trek, wordt de situatie duide-
lijk. Na een grove overtreding wordt de keeper met rood uit
het veld gestuurd. Normaal moet deze het veld af en naar de
kleedkamer. Stiekem blijft de ‘keep’ aan de zijlijn staan drente-
len en na 5 minuten doet hij de keepershandschoenen weer aan
en rent hij of zij het veld op richting het doel. Natuurlijk onder
toeziend oog van het publiek en de scheids die allemaal denken
... tja, toe maar dan. Ziet u het gebeuren. Ik niet. Daar zal de
VAR toch wel ingrijpen?

In de politiek is er echter geen VAR. Of in ieder geval niet dat ik
weet. Mijn vertrouwen in de Nederlandse politiek was al lange
tijd niet groot. Na de klucht van het afgelopen half jaar is deze
echter gedaald tot nul. Ik stel voor alle politieke partijen op te
heffen en gewoon 15 wijze heren en dames aan te stellen. Met
een opdracht: denk en handel in het belang van het land.

Er mag maximaal drie keer worden

gewisseld. En bij rood (na een grove

overtreding) verlaat je als kabi- LT
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